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J'ai du succès dans mes affaires 

J'ai du succès dans mes amours 

Je change souvent de secrétaire 

 

J'ai mon bureau en haut d'une tour 

D'où je vois la ville à l'envers 

D'où je contrôle mon univers 

 

Je passe la moitié de ma vie en l'air 

Entre New York et Singapour 

Je voyage toujours en première 

 

J'ai ma résidence secondaire 

Dans tous les Hilton de la terre 

J' peux pas supporter la misère 

 

J' suis pas heureux mais j'en ai l'air 

J'ai perdu le sens de l'humour 

Depuis qu' j'ai le sens des affaires 

 

J'ai réussi et j'en suis fier  

Au fond, je n'ai qu'un seul regret 

J' fais pas ce que j'aurais voulu faire 

 

J'aurais voulu être un artiste 

Pour pouvoir faire mon numéro 

Quand l'avion se pose sur la piste 

À Rotterdam ou à Rio 

 

J'aurais voulu être un chanteur 

Pour pouvoir crier qui je suis 

J'aurais voulu être un auteur 

Pour pouvoir inventer ma vie (bis) 

 

J'aurais voulu être un acteur 

Pour tous les jours changer de peau 

Et pour pouvoir me trouver beau 

Sur un grand écran en couleur (bis) 

 

J'aurais voulu être un artiste 

Pour avoir le monde à refaire 

Pour pouvoir être un anarchiste 

Et vivre comme un millionnaire (bis)  

 

J'aurais voulu être un artiste 

Pour pouvoir dire pourquoi j'existe 
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Ik heb succes in het zakendoen 

Ik heb succes in de liefde 

Ik verander vaak van secretaresse 

 

Ik heb mijn bureau hoog in een toren 

Waar ik van boven op de stad neerkijk 

Waar ik heers over mijn universum 

 

Ik breng de helft van mijn leven door in de 

lucht, tussen New York en Singapore 

Ik reis altijd eerste klas 

 

Ik heb mijn tweede huis 

In alle Hiltons van de wereld 

Ik kan geen ellende verdragen 

 

Ik ben niet gelukkig, maar ik doe alsof 

Ik heb mijn gevoel voor humor verloren, sinds 

ik in zaken ben 

 

Ik ben geslaagd en daar ben ik trots op 

In wezen heb ik van een ding grote spijt  

Ik doe niet wat ik graag had willen doen 

 

Ik had graag een kunstenaar willen zijn 

Om mijn eigen nummer te kunnen doen  

Wanneer mijn toestel landt op het vliegveld 

van Rotterdam of Rio 

 

Ik had graag een zanger willen zijn 

Om uit te kunnen schreeuwen wie ik ben 

Ik had graag een schrijver willen zijn 

Om mijn eigen leven te kunnen verzinnen 

(bis) 

Ik had graag een acteur willen zijn 

Om elke dag in een andere huid te kunnen 

kruipen, en mezelf mooi te vinden  

op het grote witte doek in kleur (bis) 

  

Ik had graag een kunstenaar willen zijn 

Om de wereld opnieuw te scheppen 

Om een anarchist te kunnen zijn 

En te leven als een miljonair (bis) 

 

Ik had graag een kunstenaar willen zijn 

Om te kunnen zeggen waarom ik besta. 
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